
Gedicht van Jaap van Oostrum, stadsdichter. 

 

Iemand die zijn hand opsteekt 

en je vriendelijk groet 

of een praatje met je maakt, 

dat doet een mens al goed. 

Iemand die naar je luistert 

en je goede raad geeft, 

dat is toch, wat ieder mens 

op z'n tijd nodig heeft. 

Iemand die er voor je is, 

doe jou altijd ziet staan, 

een maatje, daar heeft elk mens 

beslist behoefte aan. 

 

 


